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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Matthéüs 26:26-30

Juf Naomi

van het Heilig
Avondmaal

InstellingJe hebt het vast weleens 
gezien in de kerk. Mannen 
en vrouwen die rond de 
tafel zitten. Ze krijgen 
een stukje brood. Daarna 
drinken ze allemaal uit 
een grote beker waar 
wijn in zit. Het Heilig 
Avondmaal wordt vier 
keer per jaar gevierd. 

Weet jij wanneer het Heilig 

Avondmaal voor het 

eerst werd gevierd? De 

mensen hebben dit niet 

zelf bedacht. Nee, de Heere Jezus stelde 

Zelf het Heilig Avondmaal in.

Hij deed dit niet lang voordat Hij zou 

gaan sterven. Lees maar mee over hoe 

dit ging. 

Alle discipelen zitten aan de tafel samen 

met de Heere Jezus. Ze zijn aan het eten. 

Dan neemt de Heere Jezus het brood 

en Hij breekt het. Hij geeft het aan de 

discipelen en Hij zegt: ‘Neem, eet, dit is 

Mijn lichaam.’

Daarna neemt Hij de drinkbeker.

De Heere Jezus dankt de Heere God 

en daarna geeft Hij de beker aan de 

discipelen. ‘Drinkt allen daaruit’, zegt 

de Heere Jezus. ‘Dit is Mijn bloed, het 

bloed dat voor velen vergoten wordt tot 

vergeving van zonden.’ 

Ik zeg tegen jullie dat Ik vanaf nu van de 

beker met wijn niet meer zal drinken tot 

de dag wanneer Ik die met jullie nieuw 

zal drinken in het Koninkrijk van Mijn 

Vader. Toen zongen de discipelen en de 

Heere Jezus de lofzang. Daarna gingen 

ze op weg naar de Olijfberg.

De Heere Jezus Zelf heeft ons dus verteld hoe we het 

Avondmaal moeten vieren. Hij zei over het brood: ‘Dit is Mijn 

lichaam.’ Daarmee bedoelde Hij dat wij als we dit brood eten, 

moeten denken aan Zijn lichaam dat aan het kruis heeft 

gehangen. Over de wijn zei Hij: ‘Dit is Mijn bloed.’ Daarmee 

wilde de Heere Jezus zeggen: ‘Deze rode wijn lijkt op Mijn bloed. 

Zoals de wijn uit de beker vloeit, vloeide Mijn bloed.’ Doordat 

het bloed van de Heere Jezus vloeide aan het kruis kunnen 

onze zonden vergeven worden. Zul je hieraan denken als het 

Heilig Avondmaal weer wordt gevierd?

Inzenden:
Stuur dit woord inonder vermeldingvan ‘puzzel 84’. 

Puzzel 84
Vul de woorden in in de puzzel. 
Om je een beetje te helpen, zijn er al wat 
letters ingevuld. De letters in de gele 
vakjes vormen een woord. 

In te vullen woorden:
bloed – wijn – brood – lichaam 
– zonden – sterven – vergeven – 
discipelen – lijden – drinkbeker 
– tafel – Jezus – Vader – Zoon – 
drinken – eten

Het woord past in deze zin:
‘Het Heilig Avondmaal is tot een ………’
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Familie
Groot Wassink

JULLIE MAKEN 
GEBRUIK VAN 
DE VRAGEN NA 
DE PREEK. HOE 
PAKKEN JULLIE DIT 
AAN/GEVEN JULLIE 
DIT VORM?
We bespreken de vra-

gen meestal tijdens de 

maaltijd. Eerst lezen we 

de vragen door, daarna 

kiest iedereen een vraag uit en probeert hem te beantwoor-

den. Anderen reageren hierop en dan praten we erover 

door. Eerlijk is eerlijk: de ene keer loopt het gesprek beter 

dan de andere keer. 

WAT LEVERT HET GEBRUIK VAN DE VRAGEN 
VOOR JULLIE GEZIN OP? 
Voordat er vragen waren, praatten we ook al over de preek 

na. Omdat wij als ouders dan vaak de vragen stelden, kre-

gen de kinderen soms het gevoel van een overhoring. Nu is 

het meer een gesprek met elkaar geworden. Het is mooi dat 

er verschillende soorten vragen zijn: weetvragen en toepas-

singsvragen. 

De dominee laat de liturgie en de vragen zaterdagavond al 

op de website zetten. Hierdoor kun je de vragen al van tevo-

ren zien. Voor sommigen van ons is het ook fijn om de vra-

gen tijdens het luisteren naar de preek al bij zich te hebben 

om zo de aandacht erbij te houden. 

Door het napraten over wat 

je gehoord hebt en wat het 

voor jou betekent, denk je 

meer na over de woorden 

van God die tot je kwamen. 

Het levert soms echt 

gouden momenten 

op, wanneer je een in-

kijkje krijgt in het hart 

van de ander.

HEBBEN 
JULLIE TIPS IN 
HET GEBRUIK 
VOOR ANDERE 
OUDERS?

De vragen zijn vooral bedoeld om een gesprek te krijgen. 

Het doel is niet dat je álle vragen bespreekt. Voor gezinnen 

met jonge kinderen zijn sommige vragen wellicht te moei-

lijk. Het gesprek over de preek is echt heel waardevol, laat je 

niet ontmoedigen als het een keer niet goed lukt. 

HEBBEN JULLIE NOG EEN TIP VOOR DE
DOMINEE?
We willen vooral veel waardering uitspreken voor dit ini-

tiatief en voor het feit dat de dominee de tijd neemt om 

handreikingen te doen voor een gesprek over de preek. 

Een afwisseling in moeilijkheidsgraad en type vragen is fijn, 

maar meestal is dit al wel het geval. En voor degenen die de 

vragen al tijdens de dienst gebruiken, is het handig als de 

vragen op volgorde van de preek staan.

Ouders

Van kansel tot keukentafel:
Betrokkenheid creëren met preekvragen

Ambtsdragers en ouders

Hoe kun je kinderen en jongeren meer betrekken bij 
de preek? Sommige predikanten bedenken vragen 
die speciaal voor kinderen en jongeren bedoeld 
zijn, om hen te laten nadenken en over de preek 
mee te laten praten. In deze korte reeks delen twee 
predikanten en twee gezinnen hun ervaringen. Laat 
je inspireren en ontdek hoe deze vragen waardevolle 
gesprekken binnen gezin en gemeente stimuleren. 
In dit laatste deel is familie Groot Wassink, lid van 

HHG Achterberg, aan het woord.

Het preekmeeschrijfboekje voor
kinderen is compleet vernieuwd!

€ 1,99
PER STUK

Algemeen

*Kerkenraden die de boekjes willen uitdelen aan ouders of kinderen in hun gemeente, 

kunnen contact opnemen met secretariaat@hhjo.nl voor een aantrekkelijke prijs.

In dit nieuwe full colour mee-

schrijfboekje op A5-formaat is steeds één bladzijde opgenomen voor 

algemene notities bij de verschillende onderdelen van de liturgie. En één 

bladzijde voor notities bij de preek.

De vier verwerkingen bij de preek wisselen steeds af. Daardoor worden 

kinderen elke keer op een andere manier gestimuleerd tot luisteren. De ene keer 

is het helemaal zelf schrijven of tekenen. De andere keer noteert het kind belangrijke 

woorden of zinnen in de vorm van een ABC, een woordweb of een woordketting.

De ingevulde bladzijden kun je erbij nemen als je thuis in gesprek gaat over de preek. 

De kerk wordt ook wel ‘de werkplaats 
van de Heilige Geest’ genoemd. Door 
de preek spreekt de Heere tot men-
sen. En door de verkondiging van het 
Evangelie werkt de Heilige Geest, ook 
in harten van kinderen.
Meeschrijven tijdens de preek kan de 
kinderen helpen bij het luisteren.

Word de spil in het team van werkgroep Bijbelstudiemateriaal 12-

Secretaris (m/v) gezocht
Als secretaris ben je de spil in het proces van het 

ontwikkelen en publiceren van ons Bijbelstudiemateriaal. 

Je ondersteunt de werkgroep met diverse taken, 

waaronder:

• Administratieve ondersteuning: notuleren van 

vergaderingen, bijhouden van planningen en 

documenten beheren.

• Communicatie: verzorgen van e-mailcorrespon-

dentie tussen de HHJO en de werkgroep.

• Organisatie: zorgen dat de afbeeldingen en de 

Bijbelstudies bij de HHJO komen en het materiaal 

gedrukt kan worden.

• Coördinatie: bewaken van deadlines en zorgen voor 

een soepele samenwerking binnen de werkgroep.

Veel werkzaamheden kun je binnen een tijdsbestek 

zelf inplannen wanneer het jou past. 

Jouw profiel

• Je wilt je talenten inzetten in Gods Koninkrijk

• Je hebt hart voor kinderen

• Je bent (doop)lid van de Hersteld Hervormde Kerk

Bekijk de vacature op:

www.hhjo.nl/vacature-bijbelstudiemateriaal-12

of scan de QR-code

Aanmelden kan ook via

bovenstaande link.
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