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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Mattheüs 19 vers 16 t/m 30

Juf Margriet

Wat een keurige man 
is dat hè, die rijke 
jongeling? Wat leeft 
hij netjes. Lijk je op 
hem? Ga je netjes 
naar de kerk? Bid je 
ook en lees je ook in 
de Bijbel? 

Deze jongeman is erg rijk. 

Hij heeft een belangrijke 

vraag aan de Heere Jezus. 

Denk jij ook wel eens na 

over deze vraag? ‘Wat moet ik doen 

om het eeuwige leven te krijgen?’ Wil jij 

ook weten wat je moet doen, om in de 

hemel te kunnen komen? Eigenlijk denkt 

de jongeman: ‘Wat moet ik nog méér 

doen?’ Want hij vindt dat hij al best veel 

goed doet. Is dat dan nog niet genoeg? 

Wanneer is het dan wel genoeg? 

Het eerste antwoord van de Heere Jezus 

is: ‘Niemand is goed, dan alleen God.’ 

Deze jongeman denkt wel dat hij goed 

is, maar dat is hij niet. Want God ziet je 

hart! 

‘Als je wat goeds wilt doen, houd je dan 

aan Gods geboden’, zegt de Heere Jezus 

dan. Maar dat is fijn om te horen, want 

dat doet de rijke jongeman al! 

Wij zien alleen de buitenkant.

Het lijkt wel dat je heel netjes leeft. Als 

je de wet van de Heere hoort, denk je 

misschien: ik steel niet, ik heb nog nooit 

iemand gedood, ik luister naar mijn 

ouders. Maar hoe is jouw hart? God ziet 

jouw hart. Wij vinden onszelf wel goed, 

maar de Heere weet het als je Hem niet 

boven alles liefhebt. 

Dan zegt de Heere Jezus: ‘Verkoop 

alles wat je hebt en geef het geld aan 

de armen.’ Dat zegt Jezus omdat Hij 

de jongeman heel goed kent. Deze 

jongeman houdt te veel van zijn geld. 

Hij heeft de Heere Jezus niet boven 

alles lief. De jongeman gaat verdrietig 

weg. Deze opdracht vindt hij te 

moeilijk. 

Wij kunnen het eeuwige leven niet 

verdienen. We kunnen het alleen 

uit genade krijgen! Is Jezus jouw 

Zaligmaker? Dan heb je een schat in 

de hemel! Dan ben je schatrijk. 

Vindplaatsen: 

Efeze 2 vers 4
Lukas 12 vers 21

Openbaring 3 vers 17
Psalm 49 vers 17

2 Korinthe 8 vers 9
Spreuken 10 vers 4

Lukas 19 vers 2
Genesis 13 vers 2
1 Samuël 2 vers 7

Spreuken 28 vers 11

Puzzel 81

Wat zegt de Bijbel 
nog meer over rijk 
zijn? Zoek de vind-
plaats bij elke Bijbel-
tekst. Welk woord mist er 
nog in de Bijbeltekst? Inleveren:
De vindplaatsen en de woorden die 
op de stippellijnen horen. 

Die met een bedriegelijke hand 
werkt, wordt arm; maar de hand der 
…………. maakt rijk.

Vrees niet, wanneer een man rijk 
wordt, wanneer de eer van zijn …… 
groot wordt;

En Abram was zeer rijk, in ……. , in 
zilver, en in goud.

Een rijk man is …… in zijn ogen; maar 
de arme, die verstandig is, doorzoekt 
hem.

De HEERE maakt arm en maakt rijk; 
Hij vernedert, ook ……….. Hij.

Want gij weet de genade van onzen 
Heere Jezus Christus, dat Hij om 
uwentwil is arm geworden, daar Hij 
rijk was, opdat gij door Zijn ……….. 
zoudt rijk worden.

Alzo is het met dien, die zichzelven 
……….  vergadert, en niet rijk is in God. 

Maar God, Die rijk is in ………….. door 
Zijn grote liefde, waarmede Hij ons 
liefgehad heeft,

En zie, er was een man, met name 
geheten ………… en deze was een over-
ste der tollenaren, en hij was rijk; 

Want gij zegt: Ik ben rijk, en ver-
rijkt geworden, en heb geens dings 
gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt 
ellendig, en jammerlijk, en ….,
en blind, en naakt.
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Inzenden:
Stuur de 10 woorden en de Bijbelverzen in op de website. Noem daarbij ‘puzzel 81’. Succes!!
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ds. P. den Ouden

  

ds. G. Kater

DS. G. KATER; U 
MAAKT VRAGEN 
BIJ DE PREEK. HOE 
PAKT U DIT AAN? 
Pas na het voorberei-

den van de preek maak 

ik gespreksvragen, zodat deze echt inhoudelijk ingaan op 

de preek. Ik maak twee vragen voor kinderen, twee vragen 

voor jongeren en drie vragen voor volwassenen; zodat er 

voor iedereen ‘op eigen niveau’ gespreksvragen beschik-

baar zijn.

Op vrijdag plaats ik de liturgie (inclusief het thema en de 

aandachtspunten van de preek) met de gespreksvragen 

op de website van onze gemeente, zodat iedereen zich kan 

voorbereiden en handvatten heeft voor het bespreken van 

de preek.

WAT IS VOOR U HET BELANG OM DE VRAGEN 
VOOR DE PREEK TE MAKEN?
De Heere roept ons in de Bijbel op om Zijn dienst centraal 

te stellen op Zijn dag. Voor gezinnen is er ook de Bijbelse 

oproep om de prediking in de huisgodsdienst op zondag 

een plek te geven. De Heilige Geest gebruikt dit om levend 

geloof en bekering te werken en te versterken in de harten 

van jongeren en ouderen. Voorbereiding en bespreking van 

de preek helpen een geestelijk klimaat te creëren waarin 

kinderen en jongeren 

merken hoe belang-

rijk de prediking is én 

hoe ze daar gericht 

naar kunnen luisteren 

en achteraf over door 

kunnen spreken. De Heere kan en wil dat zegenen.

WAT VERWACHT U DAT GEZINNEN HIERMEE 
DOEN? WELKE PRAKTISCHE TIP HEEFT U 
VOOR GEZINNEN?
Ik hoop van harte dat gezinnen het gesprek over de preek 

hiermee aangaan of verdiepen. Een praktische tip: kies 

een voor jullie gezin passend moment uit om de vragen te 

bespreken in alle rust. Dat kan direct na thuiskomst uit de 

kerk zijn, maar ook op een ander moment. In ons gezin be-

spreken we de vragen altijd na de middagmaaltijd, waarbij 

we eerst het gelezen Schriftgedeelte nog een keer lezen en 

daarna rustig alle vragen met elkaar bespreken. En: houd 

vol om het ook te blíjven doen.

WAT ZOU U EEN MEDEBROEDER MEE WILLEN 
GEVEN DIE DIT NOG NIET DOET OF NOG 
TWIJFELT?
Dat zal vast duidelijk zijn. Om alle genoemde redenen: van 

harte aanbevolen!

We zijn dankbaar voor de plaats die de HHJO door 
de jaren heen in de breedte van de kerk gekregen 
heeft. We merken dat bij leidinggevenden in het 
jeugdwerk en kerkenraden steeds meer het besef 
gaat doordringen dat we nadrukkelijk aandacht 
voor de jongeren moeten hebben.

We weten allemaal dat dit een grote opgave is: hoe bereiken 

we onze jongeren en hoe houden we ze vast? De HHJO wil de 

gemeenten daar graag bij ondersteunen. Er wordt materiaal 

ontwikkeld dat op verenigingsavonden gebruikt kan worden. 

Verder organiseren we tal van activiteiten: kinderappèls, jonge-

rendagen, Bijbelstudieconferenties, huwelijksconferenties, cur-

sussen voor leidinggevenden, toerusting voor ouders en ambts-

dragers enz. 

We zijn dankbaar voor het mooie team waarmee we het werk 

kunnen doen. We zien het werk als bijzondere opdracht en zet-

ten ons er helemaal voor in. 

Maar we lopen ertegen-

aan dat we aan bepaal-

de taken en projecten 

niet, of te weinig toekomen omdat de financiën het niet 

toelaten. Terwijl ze wel van groot belang zijn met het oog op 

onze jongeren. Daarom willen we u vrijmoedig vragen om ons 

werk financieel te ondersteunen. Uw bijdrage, hoe groot of klein 

ook, maakt een groot verschil. En niet te vergeten: blijf ook ons 

werk in uw voorbede gedenken.

MET UW GIFT KUNNEN WE:
• Jongeren op clubs en jeugdverenigingen voorzien van 

kwalitatief Bijbelstudiemateriaal

• Locaties afhuren voor conferenties met genoeg ruimte voor 

alle jongeren die mee willen doen

• De jongeren op onze activiteiten voorzien van eten en 

drinken

• Deskundige sprekers uitnodigen die

 de jongeren meer leren over belangrijke thema’s

• En nog zoveel meer …

Algemeen

Algem
een

Van kansel tot keukentafel:
Betrokkenheid creëren met preekvragen

Ambtsdragers en ouders

Uw gift maakt
jongerenwerk

mogelijk!

Uw bijdrage,
hoe groot of

klein ook, maakt 
een groot
verschil.

Doneer nu: 
QR-code of ga naar onze website: 
https://www.hhjo.nl/steun

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun 
voor ons werk in Gods Koninkrijk!

Hoe kun je kinderen en jongeren meer betrekken bij 
de preek? Sommige predikanten bedenken vragen 
die speciaal voor kinderen en jongeren bedoeld zijn, 
om hen te laten nadenken en over de preek mee te 
laten praten. In deze korte reeks delen twee predi-
kanten en twee gezinnen hun ervaringen. Laat je 
inspireren en ontdek hoe deze vragen waardevolle 
gesprekken binnen gezin en gemeente stimuleren.

Agenda HHJO

• Jongerendagen 16-
 (aanmelding binnenkort open)
• Bijbelstudieconferentie 18+
 (aanmelding open)
• 5 en 12 april > Kinderappel
 (aanmelding open)
• 28-30 april > Vader-zoonsurvival
 (aanmelding open)

De volgende keer aan het woord:
ds. H. Ottema. 
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