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2025 – het jaar 
van Trump?
NEE, EEN ANNUS DOMINI …! 



Kinderen

Juf Marleen

‘Oh, wat is dit mooi en 
speciaal!’ 
Je ogen worden groot, 
je mond zakt open van 
verbazing. Zó mooi en zo 
ontzettend bijzonder! Dit 
vergeet je nooit meer! 
Ik denk dat het met de 
discipelen ook zo was …

Daar gaan ze, vier mannen. 

Ze gaan de hoge berg op. 

De Heere Jezus gaat daar 

bidden. En Petrus, Johannes 

en Jakobus zijn erbij. Wat moet het 

indrukwekkend zijn geweest om de 

Heere Jezus te horen praten met Zijn 

Vader in de hemel; denk je niet?

Maar terwijl Hij bidt, gebeurt er iets 

ontzettend bijzonders. Het gezicht van 

de Heere Jezus verandert helemaal, het 

straalt als de zon. En Zijn kleren worden 

blinkend wit. De heerlijkheid van God 

straalt door het lichaam en door de 

kleding van Jezus heen naar buiten.

We noemen dit: ‘de verheerlijking van de 

Heere Jezus’.  

En kijk, er staan opeens twee mannen 

bij de Heere Jezus. Het zijn Mozes en 

Elia, in een hemelse lichtglans. Ze komen 

uit de hemel naar de aarde en praten 

met Hem over Zijn uittocht. Dat is: Zijn 

lijdensweg, Zijn sterven, opstanding en 

hemelvaart. De Heere Jezus wordt door 

dit gesprek vanuit de hemel gesterkt in 

de zware weg die Hij moet gaan.

Als Petrus merkt dat Mozes en Elia weg-

gaan, heeft hij een plan: Als we nu eens 

drie tenten maken: voor de Heere Jezus, 

voor Mozes en voor Elia. Maar terwijl 

Petrus nog praat, daalt er een wolk naar 

beneden en komt over de Heere Jezus 

en Mozes en Elia heen. En hoor: een 

machtige stem klinkt uit de wolk: ‘Deze is 

Mijn geliefde Zoon; hoort Hem!’

God de Vader spreekt! 

Twijfelt er nog iemand over Wie Jezus nu 

eigenlijk is? 

God zegt het: ‘Deze is Mijn Zoon, de 

beloofde Messias.’ De lijdensweg die Hij 

moet gaan is zwaar, heel zwaar. Maar 

nodig. Zó is Hij Zaligmaker en Redder 

van zondaren! Daarom: Luister naar Zijn 

woorden, hoort Hem!

Deze is Mijn
geliefde Zoon;
hoort Hem!'

'

Lees in je Bijbel: 

Lukas 9:28-36

Een stralend licht

Lukas 9:35b

Inzenden:Stuur de vijf regels (plaatje + woord + Bijbelvers) die je hebt ingevuld in op de website. Noemdaarbij 'puzzel 79'.

Puzzel 79
Hiernaast zie je een sudoku met 
plaatjes. De plaatjes passen bij het 
verhaal dat je net gelezen hebt. 

In elk vakje van vijf hokjes moeten 
alle vijf de plaatjes komen. Maar 
let op: ook horizontaal en verticaal 
moeten vijf verschillende plaatjes op 
iedere rij komen. Waar
hoort elk plaatje? Succes!

Kijk bij de pijl. Welke plaatjes staan 

daar van links naar rechts? Teken de 

plaatjes hiernaast  en schrijf het in 

een woord op.

Bij welk vers uit
Lukas 9:28-36 past dit plaatje?

zicht op de kerk28



Kinderen

Juf Marleen

‘Oh, wat is dit mooi en 
speciaal!’ 
Je ogen worden groot, 
je mond zakt open van 
verbazing. Zó mooi en zo 
ontzettend bijzonder! Dit 
vergeet je nooit meer! 
Ik denk dat het met de 
discipelen ook zo was …

Daar gaan ze, vier mannen. 

Ze gaan de hoge berg op. 

De Heere Jezus gaat daar 

bidden. En Petrus, Johannes 

en Jakobus zijn erbij. Wat moet het 

indrukwekkend zijn geweest om de 

Heere Jezus te horen praten met Zijn 

Vader in de hemel; denk je niet?

Maar terwijl Hij bidt, gebeurt er iets 

ontzettend bijzonders. Het gezicht van 

de Heere Jezus verandert helemaal, het 

straalt als de zon. En Zijn kleren worden 

blinkend wit. De heerlijkheid van God 

straalt door het lichaam en door de 

kleding van Jezus heen naar buiten.

We noemen dit: ‘de verheerlijking van de 

Heere Jezus’.  

En kijk, er staan opeens twee mannen 

bij de Heere Jezus. Het zijn Mozes en 

Elia, in een hemelse lichtglans. Ze komen 

uit de hemel naar de aarde en praten 

met Hem over Zijn uittocht. Dat is: Zijn 

lijdensweg, Zijn sterven, opstanding en 

hemelvaart. De Heere Jezus wordt door 

dit gesprek vanuit de hemel gesterkt in 

de zware weg die Hij moet gaan.

Als Petrus merkt dat Mozes en Elia weg-

gaan, heeft hij een plan: Als we nu eens 

drie tenten maken: voor de Heere Jezus, 

voor Mozes en voor Elia. Maar terwijl 

Petrus nog praat, daalt er een wolk naar 

beneden en komt over de Heere Jezus 

en Mozes en Elia heen. En hoor: een 

machtige stem klinkt uit de wolk: ‘Deze is 

Mijn geliefde Zoon; hoort Hem!’

God de Vader spreekt! 

Twijfelt er nog iemand over Wie Jezus nu 

eigenlijk is? 

God zegt het: ‘Deze is Mijn Zoon, de 

beloofde Messias.’ De lijdensweg die Hij 

moet gaan is zwaar, heel zwaar. Maar 

nodig. Zó is Hij Zaligmaker en Redder 

van zondaren! Daarom: Luister naar Zijn 

woorden, hoort Hem!

Deze is Mijn
geliefde Zoon;
hoort Hem!'

'

Lees in je Bijbel: 

Lukas 9:28-36

Een stralend licht

Lukas 9:35b

Inzenden:Stuur de vijf regels (plaatje + woord + Bijbelvers) die je hebt ingevuld in op de website. Noemdaarbij 'puzzel 79'.

Puzzel 79
Hiernaast zie je een sudoku met 
plaatjes. De plaatjes passen bij het 
verhaal dat je net gelezen hebt. 

In elk vakje van vijf hokjes moeten 
alle vijf de plaatjes komen. Maar 
let op: ook horizontaal en verticaal 
moeten vijf verschillende plaatjes op 
iedere rij komen. Waar
hoort elk plaatje? Succes!

Kijk bij de pijl. Welke plaatjes staan 

daar van links naar rechts? Teken de 

plaatjes hiernaast  en schrijf het in 

een woord op.

Bij welk vers uit
Lukas 9:28-36 past dit plaatje?

zicht op de kerk 29



Anders 
dan verwacht

EEN KONING DIE EEN KNECHT WIL ZIJN

BELIJDENIS DOEN VAN DE WAARHEID
Sommige mensen denken dat belijdenis doen alléén belijdenis 

doen van de leer is, van de waarheid. Ze belijden dat Gods 

Woord en wat er in de kerk geleerd wordt de waarheid is. Het 

is het uiterlijk toestemmen van alles wat er in de Bijbel staat. 

Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 erkennen ze dat 

het waar is. Echter, zij stemmen dit alleen uiterlijk toe. Hun 

verstand weet het, want ze hebben het geleerd en twijfelen er 

niet aan. Maar innerlijk zijn ze er niet echt bij betrokken. Het 

raakt hun hart niet. 

Als iemand belijdenis doet, doet hij óók belijdenis van de 

waarheid. De leer, of de waarheid, hoort er zeker bij, maar 

wat erg als het niet méér is. Een historisch 

geloof is onvoldoende! Het historisch geloof 

wil enkel de waarheid kennen. ‘Dan zit het 

een voet te hoog’, zeiden ze vroeger. Het moet 

afdalen in het hart. Het zaligmakend geloof 

begeert een Persoon te kennen, de Heere Jezus 

Christus, Die Zelf de Waarheid is. Dat is een 

duidelijk verschil! 

Belijdenis doen van de waarheid vereist geloof. 

Belijdenis doen vraagt erom dat je ‘van harte’, dat 

wil zeggen: gelovig, instemt met de waarheid. 

Gods genade is hiervoor onmisbaar. Dan 

alleen wordt geloofsbelijdenis 

afleggen een belijden met 

de mond van dat wat men 

gelooft met het hart. 

BELIJDENIS DOEN MET MOND EN HART
In de Bijbel is belijden met de mond verbonden met geloof met 

het hart. Heel duidelijk staat dit verwoord in Romeinen 10:9: 

‘Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met 

uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, 

zo zult gij zalig worden.’ Belijden met de mond en geloven met 

het hart vormt een eenheid. Het één kan er niet zijn zonder 

het ander. Hoe kunnen we belijden met de mond, zonder 

dat het hart daarbij betrokken is? Dat kan niet, want dan is 

het een mond-christendom. Een oppervlakkig christendom 

zonder een hartelijke, innige betrokkenheid op het Woord van 

God. Wat met de mond beleden wordt, moet eerst in het hart 

geweest zijn. Anders is het alleen maar de buitenkant. Met het 

hart geloven ter rechtvaardigheid en met de mond belijden 

ter zaligheid kan alleen ziende op de overste Leidsman en 

Voleinder des geloofs: Jezus Christus.

ALS EEN MOSTERDZAADJE
Het is een voorrecht als je je bekeringsweg kunt vertellen. 

Toch is om belijdenis van het geloof te kunnen doen niet een 

groot en onaangevochten geloof noodzakelijk, maar wel 

een waar geloof, al is het zo klein als een mosterdzaadje.

Je moet belijdenis doen omdat je doop daarom vraagt en 

je kunt geen belijdenis doen, omdat je wel een historisch 

geloof, maar nog geen waar geloof hebt. Wat kan dat 

een strijd geven in het hart. Laat deze nood je 

uitdrijven tot de Heere. Pleit maar op de 

beloften van je doop. Wat de Heere eist 

in bekering en geloof, wil Hij schenken 

op het gebed!

Jongeren Jongeren

Jongeren en ouders

De Bijbelstudieconferentie 23+ 
zit vol! Wat mooi dat dit zo snel 
gegaan is.  

Had je ook graag meegewild? Meld 

je dan alsnog aan, dan kom je op de 

wachtlijst. We houden je op de hoogte 

wanneer de aanmelding voor de 

volgende conferentie opengaat. 

Als het om een grote groep gaat, 

gaan we ook onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn. Dus laat je horen!

Binnenkort is het mogelijk om het 
Lijdenstijdpakket aan te schaffen. 

Jesaja neemt ons mee in de wonderlijke lijdensweg van de Heere 

Jezus, je kunt dat lezen in het 53ste hoofdstuk. Dit hoofdstuk zal 

door het hele Bijbelleesrooster heen centraal staan. 

Het Bijbelleesrooster wil jou laten ontdekken hoe anders dan 

verwacht, de Heere Jezus door Zijn lijden de Verlosser wil zijn.

Aan de hand van Jesaja 53 ga je dagelijks graven in de 

Goudmijn en op zoek naar het antwoord op de volgende 

vraag: Wat heb jij aan een stervende Verlosser of zoals Jesaja 

het zegt: een lijdende Knecht? 

In het pakket ontvang je een boekje met het leesrooster en 

notitieruimte. Daarnaast ontvang je 6 kaarten met daarop de 

teksten van Jesaja 53. Elke week ontvang je ook een podcast 

die je inleidt in het thema van de week. We gaan met elkaar

op weg in deze lijdenstijd; doe je mee?

Meld je alvast aan voor het HHJO Jongeren WhatsApp-

kanaal waarin we van tevoren updates geven en 

tijdens de 8 weken ook bemoedigingen delen en nog 

veel meer.

Er was mij gevraagd om op de HHJO Jongerendag 16+ van zaterdag 
23 september 2024 twee workshops te leiden over ‘belijdenis doen’. 
Die avond bleek dat er bij jongeren veel vragen leven over belijdenis 
doen. In dit artikel wil ik op één van de belangrijkste vragen ingaan: 

Wat is belijdenis doen eigenlijk?

Belijdenis doen

Lijdenstijdpakket
Het

voor jongeren!
8 weken Bijbelstudie,
doe jij mee? 

VOOR OUDERS
Het pakket is beschikbaar voor jongeren van 16 jaar en ouder. 
Heb jij een tiener die net iets jonger is? Dan is het pakket zo 
samengesteld dat je het sámen met jouw jongere kan doen. 

VOL

Ds. J. Joppe

zicht op de kerk30



Anders 
dan verwacht

EEN KONING DIE EEN KNECHT WIL ZIJN

BELIJDENIS DOEN VAN DE WAARHEID
Sommige mensen denken dat belijdenis doen alléén belijdenis 

doen van de leer is, van de waarheid. Ze belijden dat Gods 

Woord en wat er in de kerk geleerd wordt de waarheid is. Het 

is het uiterlijk toestemmen van alles wat er in de Bijbel staat. 

Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22 erkennen ze dat 

het waar is. Echter, zij stemmen dit alleen uiterlijk toe. Hun 

verstand weet het, want ze hebben het geleerd en twijfelen er 

niet aan. Maar innerlijk zijn ze er niet echt bij betrokken. Het 

raakt hun hart niet. 

Als iemand belijdenis doet, doet hij óók belijdenis van de 

waarheid. De leer, of de waarheid, hoort er zeker bij, maar 

wat erg als het niet méér is. Een historisch 

geloof is onvoldoende! Het historisch geloof 

wil enkel de waarheid kennen. ‘Dan zit het 

een voet te hoog’, zeiden ze vroeger. Het moet 

afdalen in het hart. Het zaligmakend geloof 

begeert een Persoon te kennen, de Heere Jezus 

Christus, Die Zelf de Waarheid is. Dat is een 

duidelijk verschil! 

Belijdenis doen van de waarheid vereist geloof. 

Belijdenis doen vraagt erom dat je ‘van harte’, dat 

wil zeggen: gelovig, instemt met de waarheid. 

Gods genade is hiervoor onmisbaar. Dan 

alleen wordt geloofsbelijdenis 

afleggen een belijden met 

de mond van dat wat men 

gelooft met het hart. 

BELIJDENIS DOEN MET MOND EN HART
In de Bijbel is belijden met de mond verbonden met geloof met 

het hart. Heel duidelijk staat dit verwoord in Romeinen 10:9: 

‘Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met 

uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, 

zo zult gij zalig worden.’ Belijden met de mond en geloven met 

het hart vormt een eenheid. Het één kan er niet zijn zonder 

het ander. Hoe kunnen we belijden met de mond, zonder 

dat het hart daarbij betrokken is? Dat kan niet, want dan is 

het een mond-christendom. Een oppervlakkig christendom 

zonder een hartelijke, innige betrokkenheid op het Woord van 

God. Wat met de mond beleden wordt, moet eerst in het hart 

geweest zijn. Anders is het alleen maar de buitenkant. Met het 

hart geloven ter rechtvaardigheid en met de mond belijden 

ter zaligheid kan alleen ziende op de overste Leidsman en 

Voleinder des geloofs: Jezus Christus.

ALS EEN MOSTERDZAADJE
Het is een voorrecht als je je bekeringsweg kunt vertellen. 

Toch is om belijdenis van het geloof te kunnen doen niet een 

groot en onaangevochten geloof noodzakelijk, maar wel 

een waar geloof, al is het zo klein als een mosterdzaadje.

Je moet belijdenis doen omdat je doop daarom vraagt en 

je kunt geen belijdenis doen, omdat je wel een historisch 

geloof, maar nog geen waar geloof hebt. Wat kan dat 

een strijd geven in het hart. Laat deze nood je 

uitdrijven tot de Heere. Pleit maar op de 

beloften van je doop. Wat de Heere eist 

in bekering en geloof, wil Hij schenken 

op het gebed!

Jongeren Jongeren

Jongeren en ouders

De Bijbelstudieconferentie 23+ 
zit vol! Wat mooi dat dit zo snel 
gegaan is.  

Had je ook graag meegewild? Meld 

je dan alsnog aan, dan kom je op de 

wachtlijst. We houden je op de hoogte 

wanneer de aanmelding voor de 

volgende conferentie opengaat. 

Als het om een grote groep gaat, 

gaan we ook onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn. Dus laat je horen!

Binnenkort is het mogelijk om het 
Lijdenstijdpakket aan te schaffen. 

Jesaja neemt ons mee in de wonderlijke lijdensweg van de Heere 

Jezus, je kunt dat lezen in het 53ste hoofdstuk. Dit hoofdstuk zal 

door het hele Bijbelleesrooster heen centraal staan. 

Het Bijbelleesrooster wil jou laten ontdekken hoe anders dan 

verwacht, de Heere Jezus door Zijn lijden de Verlosser wil zijn.

Aan de hand van Jesaja 53 ga je dagelijks graven in de 

Goudmijn en op zoek naar het antwoord op de volgende 

vraag: Wat heb jij aan een stervende Verlosser of zoals Jesaja 

het zegt: een lijdende Knecht? 

In het pakket ontvang je een boekje met het leesrooster en 

notitieruimte. Daarnaast ontvang je 6 kaarten met daarop de 

teksten van Jesaja 53. Elke week ontvang je ook een podcast 

die je inleidt in het thema van de week. We gaan met elkaar

op weg in deze lijdenstijd; doe je mee?

Meld je alvast aan voor het HHJO Jongeren WhatsApp-

kanaal waarin we van tevoren updates geven en 

tijdens de 8 weken ook bemoedigingen delen en nog 

veel meer.

Er was mij gevraagd om op de HHJO Jongerendag 16+ van zaterdag 
23 september 2024 twee workshops te leiden over ‘belijdenis doen’. 
Die avond bleek dat er bij jongeren veel vragen leven over belijdenis 
doen. In dit artikel wil ik op één van de belangrijkste vragen ingaan: 

Wat is belijdenis doen eigenlijk?

Belijdenis doen

Lijdenstijdpakket
Het

voor jongeren!
8 weken Bijbelstudie,
doe jij mee? 

VOOR OUDERS
Het pakket is beschikbaar voor jongeren van 16 jaar en ouder. 
Heb jij een tiener die net iets jonger is? Dan is het pakket zo 
samengesteld dat je het sámen met jouw jongere kan doen. 

VOL

Ds. J. Joppe

31zicht op de kerk


