
Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Mattheüs 10:1-8

Misschien ben jij 
weleens bij een 
schaapskooi geweest. 
In het voorjaar, 
toen er net allemaal 
lammetjes geboren 
waren. Of heb je op 
de hei een keer een 
kudde schapen met 
een herder gezien. 
Dan heb je vast wel 
ontdekt dat schapen 
soms best eigenwijs 
zijn en hun eigen 
zin doen en precies 
de andere kant op 
gaan dan de herder 
eigenlijk wil. 

De Heere Jezus heeft twaalf 

discipelen. Samen met hen 

trekt Hij door het land Israël. 

Hij vertelt aan de mensen dat 

hun zonden vergeven moeten worden 

en dat Hij daarvoor naar de aarde is ge-

komen. Maar ook de discipelen van de 

Heere Jezus krijgen de opdracht om over 

Hem te gaan vertellen. 

Heel precies vertelt de Heere Jezus aan 

wie de discipelen over Hem moeten gaan 

vertellen. Ze mogen niet naar de heide-

nen gaan en ook niet naar de Samarita-

nen, maar ze moeten naar de verloren 

schapen van het huis van Israël gaan. 

Schapen? Ja, je leest het goed. De disci-

pelen krijgen de opdracht om aan de ver-

loren schapen in Israël te gaan vertellen 

over de Heere Jezus. Maar wie zijn dat 

dan? Het zijn de Joden.

De Heere Jezus vergelijkt hen met scha-

pen, omdat ze zonder Hem leven en hun 

zonden niet vergeven zijn. Denk nog 

even terug aan de schapen die je zag in 

de schaapskooi. Die kozen soms precies 

de verkeerde richting.

Maar gelukkig is de herder er dan om 

hen weer bij de kudde te brengen.

Dat is wat de discipelen moeten gaan 

doen. Joden die de Heere Jezus nog niet 

kennen, moeten bij de Heere Jezus wor-

den gebracht. Dan gaan ze Hem leren 

kennen en kunnen hun zonden worden 

vergeven! 

Wat een bijzondere opdracht krijgen 

de discipelen: andere mensen vertellen 

over de Heere Jezus zodat ze niet meer 

als eigenwijze schapen de verkeerde 

kant op gaan, maar juist naar Hem toe-

komen.

Ben jij nog een verloren schaap dat bij 

de Heere Jezus wegloopt of is Hij ook al 

jouw Herder? Dan mag je ook anderen 

vertellen over Hem, zodat die mensen 

geen verloren schaap blijven, maar een 

gevonden schaap worden! 

Juf Hanneke
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        De
opdracht
         aande  discipelen

‘.. gaat veelmeer heen 
tot de verloren schapen 
van het huis Israëls.’ - 

Mattheus 10:6

Weet jij welk cijfer bij welke letter hoort? Als je de goede combinatie maakt, 
kun je hieronder de zin invullen die te maken heeft met het verhaal over de 
discipelen. A is bijvoorbeeld nummer 15. Er is nog één letter gegeven: de E, dat 
is nummer 10. Kun jij de andere letters ook combineren met de juiste cijfers?

Inzenden:
Stuur de zin die

eruit komt in op

de website.

Noem daarbij: 

'Puzzel 73'.

A B C D E
10

F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

12 19 16 8 25 10 1 10 10 1
E E E

23 10 23 16 18 5 16 3 10 13 10 1
E E E

22 10 13 15 1 25 19 16 8 12 10
E E

11 3 23 19 15 5 2 20 7 16 8
:

17 11 10 20 10 1 15 15 1 23 10 8 11 23 10 1
E E E E

2 14 1 7 11 1 23 10 1 21 1010 2119 1025 1
E E E E

25 15 15 1 21 10 19 20 10 13 13 10 1 23 15 20
E E E

2 10 20 25 11 10 23 10 1 16 10 14 6 18
E E E E

12 14 1 1 10 1 6 11 19 23 10 1
!E E
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Algemeen

Op zaterdag 14 september vond in Putten de jaarlijk-

se ontmoetingsdag 23+ plaats. We kijken terug op een 

mooie dag, met veel ontmoetingen en gezelligheid. 

Ook hebben we weer nieuwe gezichten gezien; fijn dat 

jullie er allemaal waren!

Ds. R. van de Kamp hield een lezing over het thema ‘Chris-

ten zijn in deze wereld’. We werden bepaald bij het denken 

van deze tijd, het vooruitgangsdenken. De gedachte dat álles 

beter moet of kan, met een streven naar een ideale wereld. 

Welke kant dat opgaat, weet vervolgens niemand … Ten 

diepste probeert de mens de hemel op aarde te krijgen en 

willen we zijn zoals God.  

Hoe staan we als christen dan tegen-

over al deze dingen? Steken we onze 

kop in het zand, of duiken we er he-

lemaal in om op alles een duidelijke 

visie te hebben? Lastige vragen waar 

we met elkaar over na 

mochten denken. Het 

belangrijkste in dit alles 

is dat we ons laten lei-

den door Gods eigen 

Woord, hoe de tijden 

ook zijn. Dát is ons 

houvast, want God 

verandert niet! Daar-

om, neemt aan de ge-

hele wapenrusting Gods (n.a.v. Efeze 6)! En? Uiteindelijk gaat 

het goed, want wij weten dat degenen die God liefhebben, 

alle dingen medewerken ten goede (Romeinen 8). 

Na de bespreking konden we gezellig volleyballen in het zon-

netje, hebben we gebarbecued (dank aan alle braders! 
��

) 

en bijgekletst. Aan het einde van de avond hebben we nog 

fijn met elkaar gezongen. Natuurlijk hopen we iedereen 

weer te ontmoeten op de volgende Bijbelstudieconferentie, 

D.V. 7-10 februari 2025! 

Terugblik ontmoetingsdag 23+

Vestert den Hertog

Werkgroeplid
Bijbelstudieconferentie 23+
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