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Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Johannes 1:44-52

‘Kom eens kijken!’ 
Vol enthousiasme 
wil je je beste vriend 
meenemen, omdat je 
zoiets bijzonders hebt 
ontdekt. Dat doet 
Filippus ook. Hij heeft 
Jezus gevonden! 

Volg Mij’, zei de Heere 

Jezus tegen Filippus. 

Filippus is zo blij! Hij 

gaat naar Nathanaël, 

zijn beste vriend. Filippus weet 

Nathanaël wel te vinden. Want als je 

echte vrienden bent, en elkaar goed 

kent, weet je ook waar je vrienden 

zijn. En je weet van je vrienden vaak 

ook wat ze belangrijk vinden. Waar 

ze naar op zoek zijn. Wat er op hun 

verlanglijstje staat. Filippus weet het 

ook van Nathanaël: Nathanaël wil 

de Messias ook graag zien! 

Juf Margriet

Nathanaël zit onder de vijgenboom. 

De takken van de boom worden opzij 

geduwd. Nathanaël ziet het al, het is 

Filippus. ‘Wij hebben Hem gevonden, 

Jezus, de Zoon van Jozef, uit Nazareth!’ 

Eerst is Nathanaël blij, maar daarna 

verbaasd. Uit Nazareth? Dat dorpje 

kent hij wel. Daar zou de Messias toch 

niet vandaan komen? ‘Kan uit Nazareth 

iets goeds komen?’, vraagt hij. 

‘Kom en zie’, zegt Filippus alleen maar. 

Ga nou maar mee, Nathanaël. Ga mee, 

naar Jezus! 

Wie neem jij mee? Wie vertel jij over 

Hem? Jezus ziet Filippus en Nathanaël 

aankomen. Dat ziet Hij graag: dat je 

anderen meeneemt naar Hem toe. 

‘Kijk, een eerlijke, oprechte Israëliet’, 

zegt Jezus als Hij Nathanaël ziet. Hoe 

kan dat? ‘Waar kent U mij van?’, vraagt 

Nathanaël.

‘Ik zag je al onder de vijgenboom zitten, 

voordat Filippus je geroepen had’, zegt 

de Heere Jezus.

Hoe wist de Heere Jezus dat hij daar 

zat? Maar als Jezus hem daar heeft 

gezien, dan moet Hij wel God zijn! Hij 

is echt de Messias! ‘Meester, U bent de 

Zoon van God. U bent de Koning van 

Israël!’, roept Nathanaël uit. 

En jij? Jij kunt de Heere Jezus niet echt 

zien. Je hebt wel Zijn Woord! Waar 

Zijn Woord, de Bijbel, opengaat, daar 

is Hij Zelf. En zo wil Hij dat geloof van 

Nathanaël nog werken, ook in jouw 

hart. 

Kom
enzie!

Vul de antwoorden in op de juiste plek in de kruiswoordpuzzel.
Gebruik je Bijbel erbij (Johannes 1:44-52). 
Welk woord lees je als je de letters invult onder de kruiswoordpuzzel? Puzzel 71

Verticaal
1 Hoe noemt Nathanaël de Heere Jezus?
 (= Meester).
2 Uit welke plaats kwam Filippus?
3 Filippus en Nathanaël
 gaan Jezus nu .........

Inzenden:
Stuur in op de website

de oplossing

van de puzzel 

a b c d e c f g d

1

2

3
a

g f

d

e b

c

4

5

6

Horizontaal
3 Onder welke boom zat Nathanaël?
4 Nathanaël noemt Jezus ook de ......... van Israël.
5 Wie neemt Filippus mee naar de Heere Jezus?
6 Wat is er niet bij Nathanaël (vers 48)?

Oplossing:
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Het thema ‘orde’ staat centraal. Hoe kun je orde 

houden en toch een gezellige sfeer creëren? Samen 

denken we na over orde en gezag als Bijbelse opdracht 

en hoe we dat op de club in de praktijk kunnen 

brengen. Je krijgt praktische tips mee en leert van 

elkaar. Graag gaan we ook aan de hand van casussen 

in gesprek over moeilijke situaties met als doel elkaar 

te helpen. Niet alleen om het gezellig te maken op de 

club, maar vooral om een fijne avond te hebben waarin 

de boodschap van God alle ruimte en aandacht heeft.

Loop je aan tegen ordeproblemen? Wordt gezag niet geaccepteerd of ga je voor het eerst 
leidinggeven op de club? Dan is deze toerustingsavond misschien wel iets voor jou.

Regioavonden

D.V. 3 oktober 2024 | Aanvang: 19.45 uur | Inloop: 19.30 uur 

D.V. 17 oktober 2024 | Aanvang: 19.45 uur | Inloop: 19.30 uur
Locaties: Sommelsdijk | Kesteren

Locaties: Gameren | Garderen  

Voor meer informatie en aanmelden: hhjo.nl/agenda

Hoe houden we het gezellig?

A
A

N
M

EL
D

EN
:

De toerustingsavonden zijn geschikt voor ouders, 
leidinggevenden van de club/zondagschool, 

ambtsdragers en catecheten. 

Neem je vrienden mee en kom naar de 
Jongerendag 16+ in de CHE te Ede.

Het thema van de landelijke actie van de HHJO staat centraal. 

Je hoort meer over de liefde van God, over naastenliefde 

en of dit grenzen heeft. Je kan kiezen uit 12 verschillende 

workshops. Wees er snel bij, want 

het aantal plaatsen per workshop

                              is beperkt!

Algemeen Jongeren

Stellen

Meld je
hier aan

Tijdens deze dag investeer je samen in de diepgang in je 

relatie, vanuit Bijbels perspectief. Inspirerende sprekers 

nemen je mee in verschillende onderwerpen. Tijdens het 

programma is ruimte voor onderling gesprek, het inbrengen 

van levensvragen en aandacht voor jullie persoonlijke 

onderwerpen. De ervaring leert dat de gezellige, inspirerende 

en verdiepende huwelijksconferentie van blijvende waarde is 

voor de eerste huwelijksjaren. 

We bespreken de volgende 
onderwerpen:

∆	 Huwelijk in Bijbels licht
  – dr. M. Klaassen

∆ Communicatie in je relatie
  – Hennie Zwanenburg

∆ Seksualiteit en gezinsvorming
  – Alissa Bakker

De investering in jullie relatie!
Trouwplannen of net getrouwd? Dan is deze huwelijksconferentie iets voor jullie.

Aanmeldenkan op dewebsite vande HHJO.

Met afwisseling van 
toerusting, gesprekken en 

opdrachten tussendoor die 
je als stel samen doet. 

Ps.
Trommel

ook je
JV-leiders 

op!
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