
Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Markus 1:16-20

Op het meer van Galilea wordt 
hard gewerkt. Er zijn veel 
vissersboten op het meer. Op 
een van die boten zijn de vissers 
Simon en Andreas bezig om het 
net in het meer te werpen. Het is 
zwaar werk, maar ze vinden het 
fijn om te doen. De vissen die ze 
vangen, worden aan land weer 
verkocht. Elke keer is het weer 
spannend of het vissen lukt.
Zouden ze veel vangen vandaag?

Terwijl ze zo druk bezig 

zijn, horen ze opeens een 

stem vanaf de rand van 

het meer. ‘Volgt Mij na, 

en Ik zal maken dat gij vissers der 

mensen zult worden.’ Wie zegt dat 

en wat betekenen deze woorden? 

Simon en Andreas kijken op en zien 

een man op de oever staan. Het is 

de Heere Jezus die hen roept. Hij 

vraagt of ze Hem willen volgen. 

Juf Lysanne

En wat doen de mannen? Luisteren ze 

naar de stem? Of gaan ze weer verder 

met hun werk? In de Bijbel staat dat 

ze terstond hun netten verlieten. Dat 

betekent dat ze meteen stoppen met 

hun werk en met Jezus meegaan. Ze 

twijfelen geen moment!

Met z’n drieën wandelen ze verder 

langs het meer. Een eindje verder 

ligt een ander schip. Ook hier wordt 

hard gewerkt. Twee broers, Jakobus 

en Johannes, zijn bezig om de netten 

van hun vader Zebedeüs te repareren. 

De netten worden weer klaargemaakt 

zodat ze een volgende keer weer 

gebruikt kunnen worden. 

Hoor, Jezus roept ook hen! ‘Volgt Mij 

na!’ En wat doen deze broers? Ze doen 

hetzelfde als Simon en Andreas. Ze 

leggen hun werk neer en gaan mee. 

Hun vader en de knechten laten ze 

achter in het schip. 

Met z’n vijven gaan ze verder. Simon, 

Andreas, Jakobus en Johannes zullen 

niet langer op het meer vissen. Zij 

zijn vanaf nu discipelen van Jezus. Hij 

zal hen vissers van mensen maken. 

Daarmee bedoelt Jezus dat ze aan 

andere mensen over Hem moeten 

vertellen, zodat er steeds meer 

mensen in Hem gaan geloven.

De vier discipelen hoefden niet lang 

na te denken over de vraag van Jezus. 

Luister jij ook naar de stem van de 

Heere? In de Bijbel roept hij telkens: 

Volg Mij! Wat is je antwoord? Volg jij 

Hem?

Volg Mij! 
Volg jij?Volg jij?

Opdracht:
Met welke woorden riep 
Jezus de eerste discipelen 
(Markus 1:17)? Streep in de 
puzzel die woorden door.

Puzzel 70 
Toen de Heere Jezus naar de hemel ging, gaf Hij Zijn discipelen eerst nog een 
opdracht mee. Wat zegt Hij tegen hen? Dat ontdek je als je de puzzel oplost. 

Inzenden:Stuur in op de website (puzzel 70):1. De Bijbeltekst die overblijft.2. De vindplaats van deze tekst. Tip: zoek in hetlaatste hoofdstuk vanMattheüs.
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HHJO

Waarom ik 
koos voor een 
jeugdvereniging 
(en jij dat ook zou 
moeten��)
Terwijl ik onderweg ben, denk ik aan de vraag:

Waarom ga ik eigenlijk naar JV? Mijn gedachten gaan terug 

naar de eerste keer dat ik naar de jeugdvereniging ging. 

Ik was onbekend met JV, maar werd de eerste keer gelijk 

hartelijk, open en in gezelschap ontvangen. Sindsdien ga ik 

naar JV; niet alleen omdat het gezellig is, maar ook omdat je 

van alles met elkaar beleeft, mensen leert kennen en omdat 

het verdiepend kan zijn. 

Op JV krijgen wij ook de gelegenheid om iets te delen 

tijdens de inleiding. Dat kan een ervaring zijn, maar ook een 

verdieping die je graag wilt delen.

JV is voor mij de afgelopen jaren tot zegen geweest en ik 

mocht altijd terugvallen op de groep als ik vragen had of als 

ik iets wilde delen.

Ik moedig dan ook graag jou/anderen 

aan om toch eens een keer bij je 

eigen jeugdvereniging in de kerk, 

of misschien wel ergens anders te 

gaan kijken en ik hoop dat het ook 

voor jou tot zegen mag zijn.

5 redenen om naar
de jeugdvereniging 
te gaan
JV, ik…? Je zegt misschien: ik heb 
al zo weinig tijd. Sport, hobby’s 
en bijbaan. Je moest eens 
weten hoe druk ik daarmee 
ben. 5 redenen om toch naar de 
jeugdvereniging van je kerk te 
gaan:

1. Je komt in contact met de levende God en Zijn 
Woord. Op de verenigingsavonden gaat de Bijbel open. 

God spreekt. Samen zoek je naar wat God te zeggen 

heeft voor jullie leven.

2. Je maakt vrienden. Soms voor het leven. Er is 

gezelligheid, vaak zijn er uitjes in het seizoen en ga je 

samen op kamp.

3. Je kunt tot zegen zijn voor je leeftijdsgenoten. In 

een tijd waarin we veel doen voor onszelf kun je met 

jouw aanwezigheid ook tot nut zijn voor de ander. 

Samen ben je kerk. 

4. Je mag alle vragen stellen. Hier is de plek 

om levensbelangrijke en oprechte vragen die 

je hebt te stellen. Daag de leidinggevenden en 

verenigingsgenoten maar uit om samen de waarheid 

te ontdekken. 

5. Alleen ben je kwetsbaar. Als christen alleen staan 

in een seculiere wereld valt niet mee. Misschien merk 

je dat nu nog niet zo. Maar het is een zegen om met 

christelijke generatiegenoten samen te kunnen komen. 

Geef JV dit seizoen een kans. Stel jezelf open en bid of de 

Heere deze avonden wil zegenen. 

Wil je christelijke content creëren voor 
de HHJO?

Twijfel je nog? Stuur een appje met je vraag naar 06-42880976.

De werkgroep bestaat uit team content en team techniek die veel samenwerken.

Team content denkt mee in alles wat we online plaatsen. Je kan in dit team 

al je creatieve ideeën, die bijdragen aan de missie van de HHJO, uitwerken, 

vormgeven en inplannen. Team techniek is daarbij verantwoordelijk voor 

videografie, fotografie en editen.

Spreekt dit je aan? Meld je dan aan via de QR-code.

We horen graag van je! 

Jongeren Jongeren

Mis niets van de HHJO! Schrijf je in en we houden je op de hoogte van nieuws 
en activiteiten. Daarbij delen we ook regelmatig interessante blogs over het 
werk van onze jeugdwerkadviseurs of bespreken we actuele onderwerpen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website?
Scan de QR-code en scrol naar onder. 

Algemeen

Schrijf je in voor mooie   
       verhalen en updates

Wim
Klop

Werkgroep Content en Techniek 
maakt de HHJO online zichtbaar en 
is betrokken bij al onze events. Een 
nieuwe werkgroep vraagt ook om 
nieuwe vrijwilligers. Wil je andere 
jongeren inspireren, toerusten en 
betrekken bij belangrijke thema’s 
via social media? Denk je graag 
mee in nieuwe projecten, zoals een 
interessante podcastserie of het 
belichten van een actueel thema? 
Of word jij enthousiast van beeld en 
geluid? Dan zijn we op zoek naar jou!

Annemiek Ploeg, 
Veenendaal

Foto's van de JV
uit Veenendaal

Jacorien van Walsem, communicatiemedewerker
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