
Kinderen

Lees in je Bijbel: 

Jona 2

Als je alleen bent en het is stil en donker 
om je heen, ga je nadenken. Dan komt in je 
gedachten wat er niet goed ging vandaag. 
Je gaat piekeren, je wordt bang. Wat doe je 
dan? Vouw je je handen? Vertel je alles aan de 
Heere, ook wat er mis ging die dag? 
Vandaag lees je over iemand die alleen was op 
een heel bijzondere plek!

Daar zit Jona, in de buik 

van de walvis. Wat is het 

donker! Even geleden 

stond hij nog op een 

schip, midden in een storm. Het 

schip verging bijna door zijn schuld! 

Jona werd overboord gegooid. God 

stuurde een walvis, die slokte Jona op. 

Jona gaat nadenken. Hij is niet ver-

dronken, maar hij voelt zich levend 

begraven. Hij heeft zoveel fout ge-

daan. Hij verdient het om te sterven. 

Jona is bang! Hij bidt: ‘Heere, ik sterf! 

Help mij, red mij uit dit graf!’ In zijn 

angst zoekt hij hulp bij God. 

God hoort zijn gebed, ook nu hij in de 

vis zit. Jona voelt het in zijn hart. Hij 

wordt rustig. God zal hem redden en 

zal er zelfs voor zorgen dat Jona weer 

in de tempel komt. Daar zal hij een 

offer brengen om God te danken.

Drie dagen en nachten zit Jona in de 

vis. Dan zegt God tegen de vis dat hij 

Jona moet uitspugen op het strand. 

Nat en vies zit Jona daar, hij let 

er niet op. Hij is gered! Jona was 

ongehoorzaam en vluchtte voor God. 

Maar de Heere heeft hem gered!

Drie dagen en drie nachten zat Jona in 

de vis. Aan Wie denk jij nu? Wie was 

drie dagen en nachten in het graf? 

De Heere Jezus! Hij moest lijden en 

sterven en voelde de toorn van God 

over de zonden van de mensen. Hij 

werd begraven, maar stond op uit de 

dood om zondige mensen te kunnen 

redden en het eeuwige leven te geven! 

Voel jij je schuld tegenover God? Pie-

ker je daarover? Vertel het aan Hem. 

Hij hoort je gebed en wil ook jouw 

Redder zijn en je zonden vergeven! Uit 

genade. Om Jezus’ wil.

Juf Erna

Oplossing:

In
het
donker…

Puzzel 64 
Maak de woordzoeker. Als je alle woorden gevonden 
hebt, blijven er letters over. Deze letters vormen een zin. 

BEDREIGEN
BENAUWDHEID
BIDDEN
DANKEN
DROGE
GEBED
GOLVEN
HULP
JONA
LEVEN
NINEVÉ
ROEPEN
SCHIP
SPUGEN
STORM
VERSTOTEN
VIS
WATERVLOED
WIND
ZEE
ZEEWIERInzenden!

Stuur deze zin in

via de website onder 

vermelding van:

‘puzzel 64’. 
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De Nederlandse Geloofsbelijdenis is niet zo bekend 
als de Heidelbergse Catechismus. Toch is het een be-
lijdenisgeschrift met een hele mooie inhoud. Daarom 
besloot ds. T.A. Bakker, predikant van de Hersteld Her-
vormde Gemeente Giessendam - Neder-Hardinxveld  
en Sliedrecht, een prekenserie te houden over dit be-
lijdenisgeschrift. Dit resulteerde in een boek dat ge-
bruikt kan worden voor persoonlijke studie, maar ook 
heel goed past in kringverband.

Ds. Bakker geeft aan het jammer te vinden dat de Neder-

landse Geloofsbelijdenis niet zo bekend is. Er staan mooie 

zinnen in, zoals: ‘God als bron van alle goed.’ Zo zijn er meer 

van die goudklompjes. Dat goud moet worden opgedolven. 

Ook nu belijden wij bestaat uit twee delen. Ds. Bakker ge-

bruikt de boeken zelf voor de belijdeniscatechese. ‘Ik merk 

dat dit geschikt is. Alles komt langs. En het is prachtig om zo 

alles met elkaar te bespreken.

En ik merk dat de jongeren het goed kunnen volgen. Ook 

degenen met een lager niveau. Waarbij ik bij ander materiaal 

merkte dat ze het niet goed kunnen meemaken.’

Meer weten over o.a. de ervaring van ds. Bakker met het 

gebruik van dit boek bij de belijdeniscatechisatie in zijn ge-

meente? Bekijk de videopodcast die Wim Klop met de domi-

nee heeft opgenomen op ons YouTube-kanaal.

De boeken zijn een uitgave van de Hersteld Hervormde 

Gemeente te Nieuwe-Tonge.

U kunt bestellen via de e-mail: ceknops@gmail.com. 

Of telefonisch/via WhatsApp: 06-18077684.

uit de Nederlandse
Geloofsbelijdenis

Ambtsdragers en leidinggevenden

‘Het boekje Ook nu belijden wij helpt mij met de 

moeilijkste vragen rond het geloof. Van de vragen 

rond de uitverkiezing tot uitleg rond de sacramenten 

en natuurlijk het doen van geloofsbelijdenis. In elk 

hoofdstuk merk ik duidelijk dat er grondig onderzoek 

is gedaan. Op catechisatie kunnen we het hoofdstuk 

samen doornemen aan de hand van gespreksvragen 

en stellingen. Ik heb daardoor al veel geleerd en 

ontdekt en ik merk dat veel mensen uit mijn omgeving 

ook baat zouden hebben aan duidelijkheid en uitleg 

rond deze onderwerpen, dus ik raad het zeker aan om 

dit boekje te lezen. Ik heb het geluk dat we catechisatie 

krijgen van de auteur, maar buiten dat zijn dit volgens 

mij cruciale onderwerpen voor elke christen.’

Recensie van een
belijdeniscatechisant

€ 25,-
                 Prijs:

   

voor 2 delen samen.
Excl. verzendkosten.

De goudklompjes
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