
'
Puzzel 61 
➤ Opdracht 1 
Zoek in je psalmboek Psalm 31 
vers 7 op. Insturen: de zes
ontbrekende woorden.

Bewijs, o HEER’, Uw

 _________________________________(1)

Verhoed mijn ____________________ (2)

Ik ben beklemd en _______________ (3)

Het zwaar _______________________ (4) 

doorknaagt mijn ogen;

Het doet mijn ____________________ (5) 

bezwijken,

en ’s lichaams ____________________ (6) 

wijken. 

➤ Opdracht 2
Maak een kaart voor iemand die 
ziek is of iemand die verdriet 
heeft. Stuur ons een foto van je 
kaart en verdien extra punten! 

Kinderen

Inzenden!
Stuur de ontbrekende 

woorden en de foto in

op de website. Noem 

daarbij: ‘puzzel 61’.

Puzzel

Lees in je Bijbel: 

Job 2

Weet jij hoe gemeen 
de duivel is? Hij wil dat 
mensen die God dienen, 
Hem gaan haten. Hoe de 
duivel werkt, lezen we in 
het boek Job. Job kreeg 
heel veel verdriet, toen 
zijn kinderen allemaal 
moesten sterven. Maar 
de duivel heeft nog meer 
plannen met Job. Hij wil 
dat er nog meer erge 
dingen gebeuren in het 
leven van Job. Dan zal Job 
de Heere vast niet meer 
willen dienen. 

Juf Margriet

Je mag alles met Job doen wat 

je wilt. Je mag hem alleen niet 

doden’, zegt de Heere tegen 

de duivel. Dan maakt de duivel   

Job heel erg ziek. 

Kijk, daar zit Job. Hij zit op een 

vuilnishoop. Job zit helemaal onder 

de zweren. Die jeuken vreselijk. Zo 

erg, dat Job om zich heen kijkt en 

iets zoekt met een scherpe rand. 

Daarmee krabt hij de zweren kapot. 

De vrouw van Job ziet ook hoeveel 

jeuk en pijn Job heeft. Ze is boos 

om wat er allemaal is gebeurd. 

‘Blijf je nu nog steeds God dienen? 

Stop er toch mee! Moet je zien wat 

Hij allemaal laat gebeuren!’ Maar 

Job wil dat helemaal niet horen. 

‘Je praat als een dwaas!’, zegt hij 

daarom tegen zijn vrouw. 

Ook drie vrienden van Job vinden 

het heel erg wat er is gebeurd 

met Job. Ze willen hem graag 

troosten. Ze schrikken erg als ze 

hem zien. ‘Is dat Job?’ Ze herkennen 

hem niet, zo ziek ziet hij eruit.

Ze huilen, scheuren hun kleren 

en strooien as op hun hoofden 

van verdriet. Zeven dagen lang 

zitten Elifaz, Bildad en Zofar bij Job.  

Niemand zegt iets, zoveel verdriet 

is er.

Ook nu Job zo ziek is 

zondigt hij niet. Job wil 

niets verkeerds horen 

over de Heere. Het 

doel van de 

duivel is niet 

bereikt. De 

Heere houdt 

Job vast! 

Job blijft trouw
aan God... want God

blijft trouw aan Job
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OudersAlgemeen

O P  P A D  M E T  O N Z E
jeugdwerkadviseurs

Maandagavond 18 maart reis ik naar de gemeente 

Schoonrewoerd. Ik mag daar de afsluiting van het 

catechisatieseizoen verzorgen. Met zo’n 40 jongeren in 

de leeftijd van 12-20 jaar denken we na over ‘stille tijd in 

een rumoerige tijd’. We beginnen met het begrip ‘stille 

tijd’. Waar denk je aan bij deze term en kun je een Bijbels 

voorbeeld bedenken? Uit de zaal komt naar voren dat de 

meeste jongeren wel stille tijd proberen te houden door het 

luisteren van muziek, het gebed en Bijbellezen. Mooi om te 

zien is ook dat een ruime meerderheid hier dagelijks mee 

bezig is. Als Bijbels voorbeeld wordt onder andere Daniël 

genoemd. Hij bad drie keer per dag. 

Om stille tijd te houden moeten alle stoorzenders aan de 

kant. Concreet betekent dit dus het opzoeken van een 

rustige plek, de mobiel aan de kant en rust in de gedachten. 

De ochtend leent zich hiervoor het beste omdat ons hoofd 

dan nog niet vol gedachten zit, maar uiteindelijk is het 

moment van stille tijd een persoonlijke afweging. Het gebed 

en Bijbellezen zijn de belangrijkste onderdelen van stille tijd. 

Spreken met, en luisteren naar de Heere. Want stille tijd is 

geen doel op zich; het gaat om de persoonlijke relatie met 

de Heere. 

Al met al hebben we zo’n 45 minuten nagedacht over dit 

onderwerp. Een mooi inzicht was dat het lezen van korte 

Bijbelstukjes en daarover nadenken (mediteren) beter 

werkt dan hele lange stukken lezen zonder nadenken. 

Wanneer je een kwartier stille tijd neemt, zou je dat kunnen 

opdelen in 3 stukken van 5 minuten: 5 minuten voor het 

gebed, 5 minuten voor het lezen van de Bijbel en 5 minuten 

nadenken over wat God zegt. Om zo iedere dag te leven met 

Hem. 

Dit keer met Reinier Stoel 

Stille tijd is geen 
doel op zich ; 

het gaat om de 
persoonlijke relatie 

met de Heere.

‘Mam, eigenlijk vind ik mijn gezicht niet zo mooi.’ Je kijkt verbaasd op, zo’n
opmerking verwacht je niet van je zoon van 6. Begint dat nu al…?, denk je
misschien. Hoe leert je kind zijn/haar lichaam te waarderen? 

Een aantal maanden geleden liep ik in de supermarkt met onze pleegzoon en 

hij grinnikte naast me. Nét wat te hard naar mijn zin, want de lilliputter in het 

andere gangpad kon het horen. ‘Ziet u die grappige man daar, mam?’ Later 

nam ik even de tijd om in alle rust uit te leggen dat ook een lilliputter door 

God geschapen en gewild is. Een andere keer leg ik uit dat die dikke man het mis-

schien zelf wel heel moeilijk vindt dat hij zo dik is. Dat iemand met een apart gezicht 

er niks aan kan doen en dus absoluut niet uitgelachen mag worden. 

En dan komt de dag dat je kind ineens niet meer zo te spreken is over zijn/haar 

éigen lichaam. Vooropgesteld: die onzekerheid mag er zijn. Die hoef je niet weg te 

poetsen. Wees maar blij dat je dochter het met je deelt. En geef gerust aan dat je die 

onzekerheid soms ook bij jezelf herkent. Tegelijk kun je uitleggen dat elk lichaamsdeel 

een mooie functie heeft. En dat God tevreden is over wat Hij heeft gemaakt. Ook over 

jouw uiterlijk. Vertel maar wat je soms lastig vindt aan je eigen lichaam en hoe je daarmee 

omgaat. Dat je het soms ook eerlijk tegen de Heere vertelt en vraagt om tevredenheid. 

Omdat je gelooft dat, ondanks je eigen twijfels, Hij jouw lichaam echt goed vindt.

Je kind leert het meest door jou als ouder na te doen. Is dat hier niet de sleutel, zoals 

zo vaak in de opvoeding? Al van jongs af aan kijkt je kind naar je en doet je na. Het 

is dus heel belangrijk je bewust te zijn van je éigen houding ten opzichte van je 

lichaam. Hoe praat je over je lichaam? Zucht je als je een dikke buik hebt in 

dat nieuwe jurkje, pruts je eindeloos aan je wenkbrauwen tot ze er vol-

maakt uitzien? Of straal je naar je kind uit dat je tevreden bent over je 

lichaam, ook al voel je je soms best wel eens onzeker? Wees ervan 

verzekerd dat je kind het oppikt!

Heeft u andere vragen die u graag beantwoord ziet? 

Stel je vraag anoniem via de volgende link:

https://www.hhjo.nl/stel-je-vraag. De jeugdwerk-

adviseurs van de HHJO en andere (ervarings)des-

kundigen zullen antwoord geven op je vraag.

Jeugdwerkadviseur

Vraag van een ouder

Alissa Bakker

Reinier            Stoel
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