
Puzzel 54
Voordat David sterft, geeft hij 
Salomo nog een aantal bevelen. 
Dat kun je lezen in 1 Koningen 2. 
Lees vers 1-4 en geef antwoord 
op de volgende vragen:  

Kinderen

Inzenden!
Stuur de volledige 

antwoorden op

de vragen in

op de website. 

Noem daarbij

‘puzzel 54’

Puzzelmee!

Lees in je Bijbel: 

1 Koningen 1:32-52

Aan de rand van Jeruzalem staat 
het paleis van koning David. Maar 
de koning zit niet meer op zijn 
troon. Nee, David ligt in bed, hij is 
oud en zwak. Het zal niet lang meer 
duren voordat hij zal sterven. Voor 
David is het niet erg om te sterven. 
Weet je nog dat hij bij de schapen 
al Psalmen zong voor de Heere? 
Hij diende de Heere al toen hij nog 
heel jong was. Jij ook?

Bij het bed van koning David staan 

drie mannen: de profeet Nathan, 

de priester Zadok en Benaja. 

Geschrokken luisteren ze naar 

wat David vertelt. ‘Jullie weten dat mijn zoon 

Salomo na mij koning zal zijn. Maar nu heeft 

mijn andere zoon, Adonia, zich laten uitroe-

pen tot koning tijdens een grote maaltijd. 

Maar hij zal geen koning zijn!’ Snel geeft de 

oude koning zijn bevelen. Het is alsof hij zijn 

oude moed weer terugkrijgt. De tijd dringt. 

Salomo moet op de troon zitten voordat 

Adonia dat gaat doen. David wil dat Salomo 

op een eerlijke manier koning van het 

land wordt. Op de manier die de Heere 

wil!

David legt de mannen uit wat ze moeten 

doen. ‘Breng Salomo naar de bron 

Gihon en zalf hem daar tot koning 

over Israël. Blaas dan op de bazuin en 

roep: Leve koning Salomo. Daarna zal 

hij in mijn plaats op de troon zitten om 

koning te zijn.’ Benaja antwoordt: ‘Amen! 

Laat de Heere, uw God het zo doen!’ De 

drie mannen verlaten het paleis. 

En zo gebeurt het. Salomo rijdt op 

de muilezelin van David Jeruzalem 

uit naar de bron Gihon. Veel mensen 

gaan mee. Als ze bij de bron Gihon zijn 

aangekomen, knielt Salomo neer op 

de grond. Zadok neemt de oliehoorn 

en giet deze leeg over het hoofd van 

Salomo. ‘In de naam van de Heere, zalf 

ik u tot koning over Israël!’ Dan wordt 

de bazuin geblazen en alle omstanders 

juichen: Leve koning Salomo! 

Kijk daar gaat de grote groep weer 

terug. Tussen de juichende en zingende 

mensen rijdt Salomo terug naar 

Jeruzalem. Het geluid is tot ver in de 

omtrek te horen. Zie je wel dat de Heere 

er Zelf voor zorgt dat Salomo koning 

wordt? Het loopt Hem nooit uit de hand! 

Adonia’s gemene plan is mislukt en 

Salomo, de beloofde koning, zit op

de troon!

Juf Lysanne

Hoe spreekt David over sterven? 
Heengaan in de ______ der ganse ______
David zegt tegen Salomo: Wees ______ en 
wees een ______
Wat moet Salomo onderhouden? Zijn (= Gods) ______  
Zijn ______, Zijn ______, Zijn ______
Hoe moet Salomo handelen in alles wat hij doet?
Hoe moeten de zonen van David wandelen voor het 
aangezicht van God? Trouwelijk, met hun ganse ______ 
en hun ganse ______

Salomo

gezalfd 
tot
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Algemeen Jongeren

Een nieuw gezicht bij de HHJO, 
en dan ook nog helemaal uit Zee-
land wordt er dan bij gezegd. Ik 
ben Niels Boone, getrouwd met 
Eline en vader van Jorn, Wytze en 
Sil. We wonen in Middelburg en 
zijn lid van de gemeente van Ar-
nemuiden. Ik ga twee dagen aan 
de slag als jeugdwerkadviseur 
bij de HHJO.

Nieuwe jeugdwerkadviseur
bij de HHJO

CONFERENTIE 23+
09 feb > 12 feb
Natuurvriendenhuis De Bosbeek, Bennekom

N.a.v. het thema van de ontmoetingsdag in september (de kracht 

van het gebed) willen we op deze conferentie stilstaan bij een aantal 

Bijbelse deelthema’s rondom het gebed. We willen Daniël hiervoor als 

uitgangspunt nemen. Als we ons gebedsleven vergelijken met dat van 

Daniël, voelen we ons misschien wel schuldig omdat de praktijk van 

ons leven in schril contrast staat met dat van Daniël. Daniël is naast 

een spiegel ook een voorbeeld voor ons en een aansporing om hem 

te volgen. De praktijk van het gebed in Daniëls leven is niet meer dan 

een schaduw van het gebedsleven van de Heere Jezus. Jezus is de 

biddende en dankende Hogepriester die altijd voor Zijn Kerk bidt. 

Door het geloof is ons gebed (of het gebrek daaraan) geheiligd in 

Zijn gebed. We hopen en bidden dat de overdenkingen van deze 

conferentie mogen bijdragen aan een vernieuwing en verdieping van 

ons gebedsleven. Meld je aan via hhjo.nl. 

JONGERENDAGEN 16- 
02 mrt: Van Lodenstein College, Amersfoort

09 mrt: Guido de Brès, Rotterdam

Dit jaar over: de vrucht van de Geest.

KINDERAPPÈL 
16 mrt: Genemuiden / Sommelsdijk / Lunteren

23 mrt: Kesteren / Putten / + wellicht een nieuwe locatie

Tijd: 09:45 – 12:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur)

BIJBELSTUDIECONFERENTIE 18+
22 mrt > 25 mrt
Locatie: Koos Vorrinckhuis in Lage Vuursche 

Dit keer over: praktisch geloven volgens Jakobus.

VADER-ZOONSURVIVAL (12-15 JAAR)
29 apr > 01 mei
In de Ardennen, België

Wil je vrijwilliger worden en meehelpen met 
onze activiteiten?

Stuur een mail naar jvanwalsem@hhjo.nl. Vermeld je 

naam en bij welke werkgroep je aan zou willen sluiten; 

dan nemen we contact met je op. 

Een nieuw jaar is ons gegeven en ook 
voor dit jaar zijn de werkgroepen al 
hard aan het werk geweest om mooie 
activiteiten te organiseren. We ont-
moeten jullie graag op (één van) deze 
activiteiten!

De afstand tussen Middelburg en Veenendaal is niet gering, daarom heb ik 

ervoor gekozen in deeltijd aan de slag te gaan. De andere dagen blijf ik wer-

ken als docent Biologie op het Calvijn College in Goes. Ik geef les aan klas 1 

t/m 3 van het VWO. De functie van jeugdwerkadviseur sluit mooi aan bij mijn 

baan als docent. Elke schooldag heb ik de doelgroep voor mij in het lokaal. 

Binnen de school ben ik ook betrokken bij vorming en toerusting van de leer-

lingen en zie het belang ervan in dat dit meer en meer aandacht krijgt.

Het werk met en voor jongeren heeft mijn hart en het is van groot belang 

dat het jeugdwerk in de gemeenten een prominente plaats heeft. Jarenlange 

inzet voor het jeugdwerk heeft me laten zien hoe weerbarstig het werk kan 

zijn, maar ook hoe belangrijk het is. Verbinding is daarbij het sleutelwoord. 

Verbinding met God, met Zijn Woord en met de gemeente is cruciaal. Graag 

ben ik iemand die deze verbinding met de jongeren tot stand brengt of daar-

bij ondersteuning biedt. We hebben als leden van de kerk een verant-

woordelijke taak: Hebreeën 4:1, Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger 

tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van 

u schijne achtergebleven te zijn. Deze taak mag ik doen in het ver-

trouwen dat God Zijn kerk zal bouwen en bewaren. 

Als jeugdwerkadviseur wil ik dienstbaar zijn aan de gemeen-

ten, leidinggevenden en ouders. Graag stel ik me open op en 

denk ik mee over praktische mogelijkheden om jongeren te 

betrekken bij de kerk. Dit doe ik liever niet alleen, maar ik werk 

graag in een team om elkaar te kunnen versterken en te onder-

steunen. De eerste ervaringen zijn positief, ik heb vertrouwen 

in het team en zie uit naar een gezegende tijd bij de HHJO. 
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