
DE WAPENRUSTING

Het woord van God vertelt ons hoe je strijden moet.
Efeze zes, een wijze les, dus luister goed!
Met de wapenrusting aan, zul je stevig blijven staan
om in Gods kracht de boze duivel te weerstaan.

De gordel is een riem, houd alles netjes recht.
Geloof in waarheid, ja, in alles wat God zegt.
Het harnas van gerechtigheid, door Jezus Zelf 
aan ’t kruis bereid.
‘k Heb Christus nodig, Hij beschermt in elke strijd.

De laarzen zeggen tegen ons: ‘Ga ook op pad!’
Vertel aan anderen van onze grote schat!
Met de helm van zaligheid, vast vertrouwen in de strijd,
want het geloof in Christus geeft je zekerheid.

(Op de wijs van: Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet. Gele zangbundel, lied 15)

De duivel liegt, bedriegt, verleidt en nog veel meer.
Grijp het schild van het geloof, ja, keer op keer.

Gebruik het zwaard, dat is Gods Woord, zo wordt
satans werk verstoord.

God sterkt je als je in geloof Hem toebehoort.

Het woord van God vertelt ons hoe je strijden moet.
Efeze zes, een wijze les, dus luister goed!

Met de wapenrusting aan, zul je stevig blijven staan
om in Gods kracht de boze duivel te weerstaan.


