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Naastenliefde 

In het Nieuwe Testament 
staan niet direct concrete 
regels over onze omgang met 
vreemdelingen. Wel staat er 
veel over hoe wij met andere 
mensen moeten omgaan. 

Opdracht 4: We hebben bij de 
opening met elkaar Lukas 6: 
27- 38  gelezen, pak dit er 
nog eens bij. 
a.  Wat kun jij uit dit gedeelte 

leren over hoe jij moet 
omgaan met andere mensen?

b.  Ken jij mensen die 
vreemdeling zijn in ons land?

c.  Wat vind jij van 
vreemdelingen? Bespreek met 
elkaar of jouw mening past bij 
het gedeelte uit  
Lukas 6:27-38.

d.  Wat kun jij concreet doen 
voor deze mensen? 

Vreemdelingen

Vreemdelingen in het Oude Testament 

Al vroeg in de Bijbel lezen we over vreemdelingen. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, 
Jakob, Mozes, Elimelech en Naomi en Ruth. Om verschillende redenen verhuisden 
zij naar een ander land. 

Opdracht 1: Kies één van de personen die hierboven genoemd wordt. 
Bespreek met elkaar de volgende vragen over deze persoon:
a.  Wat was de reden dat zij vreemdeling waren?
b.  Wat was het gevolg van het vreemdeling zijn?
c.  Wat zou voor jou een reden zijn om alles achter te laten en naar een ander land te 

vluchten? 
d.  Wat zouden de gevolgen zijn?

Het volk Israël is Gods volk en daarom wil de Heere speciaal door dit volk laten zien hoe 
Hij is. Daarvoor geeft Hij de wet tijdens de woestijnreis van Egypte naar Kanaän. 
Hierin schrijft Hij ook voor hoe zij met vreemdelingen moeten  omgaan.

Opdracht 2: Deze regels kun je onder andere vinden in Deuteronomium 24: 17-22 
a.  Lees dit gedeelte en noem minimaal 3 regels.
b.  Bedenk met elkaar hoe je dit kunt vertalen naar onze tijd.

Lezen: Lukas 6: 27-38

Zingen: Psalm 119:10, Psalm 133: 3, Psalm 150: 3 
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God wil een God zijn voor Jood en heiden

Het volk Israel is door God apart 
gezet als Zijn volk. Vreemdelingen 
maakten geen deel uit van dit volk 
en dus ook niet van het verbond 
dat de Heere met Israel gemaakt 
had. Maar als de vreemdeling 
deel wilde gaan uitmaken van 
Gods verbond met Israel dan 
kon dat wel. De vreemdeling 
moest dan besneden worden, 
de God van Israel gaan dienen 
en zich onderwerpen aan Zijn 
wetten. Het gaat er dan voor de 
Heere niet meer om waar iemand 
vandaan komt maar of iemand 
Hem oprecht wil gehoorzamen 
en dienen. De Heere wil tenslotte 
niets liever dan dat alle volken 
Zijn Naam erkennen. Ook in het 
Nieuwe Testament zien we dit. 

De dood van de Heere Jezus 
neemt de scheiding tussen Jood 
en heiden weg. Door het geloof in 
Christus zijn de gelovigen, waar ze 
ook vandaan komen, één in het 
lichaam van Christus.

Opdracht 3: Iemand heeft eens 
gezegd: ‘God heeft een bedoeling 
met al die vluchtelingen die naar 
ons land komen. Mensen uit 
allerlei landen komen hierheen. Zo 
ontstaat er een mogelijkheid om 
over Jezus te horen’.
a. Wat vind jij van deze uitspraak?
b.  Wat zouden jullie als gemeente 

kunnen doen… Bedenk een 
activiteit waarmee je geld kunt 
ophalen voor stichting Gave. 


